
 

zomer editie

Ons Dorpsblad



 

 

Dorpsblad nr 298                      
    Juni 2021 

 
 

 

 

Inleverdatum copy volgend dorpsblad:   

     24-09-2021                   

Copy kunt U persoonlijk inleveren of 

per e-mail: onsdorpsblad@zeelandnet.nl 

Tekst graag in programma “Word”. 

 

                  Schema  Dorpsblad 2021 

                                     
 
 
Redactie ‘Ons Dorpsblad’ Biervliet: 
 
*Christiane de Badts (voorzitter/secretariaat) Hoofdplaatseweg 17,  4521 GK   Biervliet, 0115-486012       onsdorpsblad@zeelandnet.nl 
 
*Bernadette Buijck (penningmeester, commerciële activiteiten) Stadsweide 7, 4521 BC Biervliet, 06-28320471   
          onsdorpsbladadministratie@kpnmail.nl 
 
*Jeanette Lecluijze, Beukelsstraat 1A, 4521 BE  Biervliet,  0115-486020  kluis@zeelandnet.nl 
 
* Christine de Laeter, Oude Poorte 10, 4521 AJ  Biervliet, 0115-481920  cm.delaeter@planet.nl 
 
* Christianne de Block, Gentestraat 61, 4521 AL Biervliet, 0115-482930  cddeblock@zeelandnet.nl 
 
 
   

Wilt u graag ”Ons Dorpsblad” ontvangen maar woont u niet in Biervliet-Driewegen-Polders? 
Door overmaking van € 20,00 per jaar naar Rabobank Zeeuws-Vlaanderen 

IBAN: NL 14 RABO 0308 1500 82 t.n.v. St. Dorpsblad Biervliet  krijgt u ”Ons Dorpsblad”  6x p.j. toegestuurd. 

Wel graag duidelijk uw naam en adres doorgeven ! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De redactie behoudt zich het recht voor, indien nodig ingezonden stukken in te korten. Anonieme brieven worden terzijde gelegd. 

Plaatsing van een ingezonden stuk betekent niet dat de inhoud ervan door de redactie wordt onderschreven. 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. 

 

 
Dorpsbladnr:    Copydatum       Bezorgdatum 
 
1:  
2:  
3: 299 24-09-2021 week 40/41 
4: 300 26-11-2021 week 50/51 
Nr. 1 2022 04-02-2022 week 7/8 
 

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen 
IBAN: NL 14 RABO 0308 1500 82 

 

 

 

ONS DORPSBLAD is ook te lezen 
op de website: 

www.biervliet.nl 

 

mailto:onsdorpsblad@zeelandnet.nl
mailto:onsdorpsbladadministratie@kpnmail.nl
mailto:kluis@zeelandnet.nl
mailto:cm.delaeter@planet.nl
mailto:cddeblock@zeelandnet.nl


1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



1818



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30

drukkerij

Polka Print

drukwerk
nodig?

Molendijk 3 • Hoek 
T. 0115-442397
www.polkaprint.nl



31

“Nog even nah de kerke, het dorpsuus, 
m’n ‘ofje, de kinders” 

En opeens is er geen ‘nog even’ meer… 
 

 
Opeens is er die totaal onverwachte 
zondagmorgen dat je man, je vader, een 
hartaanval heeft gehad en met spoed naar het 
ziekenhuis is gebracht. Met het gezin zit je 
beneden bij de receptie te wachten. Er vliegt 
van alles door je hoofd, maar met gebalde 
vuisten hou je je vast aan hoop.  
Helaas, als we uiteindelijk door een broeder 
met z’n allen naar de intensive care worden 
geroepen, daar een dokter horen praten en pa 
zien, stort heel de dapper opgespaarde berg 
hoop in elkaar. Het is het moment dat je 
verstand tegen je gevoel zegt: “Neem jij het 
maar over, ik kan dit niet, geen 
referentiekader.” 
Hele moeilijke uren volgen, vooral voor pa. 
Wat zijn hart kloppend houdt, blijkt namelijk 
sterker dan het leven los te moeten laten. Een 
strijd die hij vroeg in de middag uiteindelijk 
opgeeft.. 
 
De zaterdag erna is hij voor de laatste keer in 
Biervliet.. 
De rouwauto houdt stil bij z’n thuisadres en 
later heel even bij z’n tuintje.. 
Voor de laatste keer gaat hij het kerkje 
binnen, tussen zijn vier kinderen in. En de klok 
luidt nu voor hem.. 
Een korte stop bij het dorpshuis en dan naar 
Terneuzen, waar een warme en onvergetelijke 
afscheidsdienst wacht.. 
 
Een verdrietige en leeg aandoende periode 
volgt. Heel je (belevings-) wereld is op een 
zondag veranderd en van je zo vertrouwde 
sterke zelf is bijna niets meer over.  
Onverwacht afscheid moeten nemen van een 
dierbare spil in de familie, de dag en week 
erna ingrijpende momenten meegemaakt die 
dwars door je ziel gingen of haarscherp op je 
netvlies zijn blijven staan, de onomkeerbare 
situatie, het kind in je dat ’s avonds naar de 
sterren kijkt en snikt ‘ik wil hem terug’ en de 
volwassene die zegt ‘ik heb dat ook…’:  
allemaal dingen waar je nog geen weg mee 
weet. 
Alles is nieuw, alles is anders.. 

 
  
  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verdriet rond het gemis, het wordt ook nog 
steeds gevoed. Want óveral zie je hem. 
Thuis in de Boterzandestraat, op z’n vaste 
koffie-plek bij de kinderen, in z’n ‘ofje met in 
de ene hand een hark en de andere hand 
vrolijk zwaaiend, op het bankje boven aan de 
weg, fietsend door elke straat, polder of over 
un hoogen diek. 
Hij is er nog zo, maar hij is er niet meer… 
 
Heel fijn is nu te kunnen bouwen op het  
familievangnet in het dorp. Ook al doorloopt 
iedereen het rouwproces op zijn eigen manier, 
als je het nodig hebt is er troost of een 
luisterend oor te vinden. 
“Altijd wel iemand thuis”, zou pa zeggen.. 

 
 
 
Tot slot: 
Het heeft ons als gezin overweldigd, de 
enorme warme deken aan steun en 
medeleven na zijn overlijden. Honderden 
kaarten, zo veel lieve woorden; bewondering 
en waardering ook voor het vrijwilligerswerk 
wat hij jarenlang heeft gedaan. 
Het heeft ons allemaal diep ontroerd, en biedt 
ons troost en kracht te weten dat hij voor zo 
veel mensen iets heeft mogen betekenen.. 
 
 

Willy van Liere 
Marian, Marleen, Hans en André 
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